Pastorale zorg in het woon- en zorgcentrum

Bij het woord ‘woon- en zorgcentrum’ kan men denken aan instellingen voor ouderen.
Het is heel belangrijk om hier een aangenaam woonklimaat te creéren, zodat mensen
zich gaan thuisvoelen.

Woon- en zorgcentra worden meestal ingedeeld in verschillende afdelingen,
afhankelijk van de hoeveelheid zorg die de bewoners nodig hebben. Elke afdeling
vraagt een eigen aanpak, maar het is vooral de pastorale zorg bij dementerende
bewoners, die een heel eigen wijze van communicatie vraagt.

Een pastor in een woon- en zorgcentrum bouwt zowel kortstondige als langdurige
relaties op met bewoners en hun familie. Hij/zij luistert naar hun levensverhalen en
helpt bewoners met het opmaken van hun levensbalans. Het gaat hier niet alleen om
gesprekken maar ook om het steunen en bevestigen van bewoners via schroomvol
lichamelijk contact.

De pastor heeft ook aandacht voor ethische thema’s, vooral degene die te maken
hebben met de dagelijkse zorg of met het levenseinde.

Bij het voorgaan in de liturgie zoekt de pastor een evenwicht tussen klassieke
(omwille van de herkenbaarheid) en hedendaagse (omwille van de
levensbetrokkenheid) vormen.

De pastor onderhoudt ook goede contacten met de personeelsleden en werkt samen
met de dienst animatie, ergo- en kinesitherapie.



